Rijswijk, 15 juli 1994

Fijne vakantieganger,

Het is weer bijna zover ...., alweer de zesde buitenlandse bijeenkomst t.b.v. het weer aantrekken, van
het eventueel verstevigen, kortom weer een poging, oh lekker, later zal het blijken, maar en echter, en

juist daarom, weer een hoop (on)zin.

Vertrek: donderdag 28 juli 1994, 20.00 uur (scharf) te Catherina van Rennestraat 8f (tegenover Ton,

de kranteman).
Vervoer: alfa romeo, toyota, peugeot (er wordt nog een muziekje ingebouwd door onze afdeling E&l,

of blijkt het niet nodig en gaat Dirk, de enige echte, alsnog mee?)

Deze keer gaat de reis naar Rosas (Gerona, Spanje) met een drietal nieuwelingen en een tweetal
tweedejaars (het tweede jaar is altijd de moeilijkste in onze roedell) en de vaste teamleden, waar een
fin. injectie nodig bleek om dat aantal op vijf te krijgen. M.i. zit het team goed in elkaar, maar velen

zullen zich afvragen, eh, ja wat eigenlijk?
Vrienden na deze korte, maar o zo bondige, introductie en wat, via de Paap reeds bekende en dus
overbodige, maar wel lekker om het even bevestigd te zien, informatie, de speelwijze, dat zullen ze

zich afvragen! Daarom wilde ik voorstellen om de mogelijke opstellingen even door te praten bij Martin

aan de Dedemsvaartweg 746 op dinsdag 26 juli om 20.00 uur.

Umlada, Eppo

P.S. : Mocht je verhinderd zijn, verzet het dan (dat andere!)




